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Vertelling 4–7 jaar

Een huis voor God
In Jeruzalem staat een nieuw gebouw.
Het staat op een berg en het fonkelt en glanst in de zon.
De koning heeft het laten bouwen.
Het heeft pilaren, zo dik dat je je armen er niet omheen kunt leggen.
Het dak is zo hoog dat geen mens het kan aanraken en de zalen zijn groter dan 
pleinen.
Het lijkt wel een paleis. Maar het is geen paleis; het is een tempel. Een huis voor God.

Koning Salomo staat op de drempel. Buiten de tempel staan duizenden mensen. 
Nieuwsgierig kijken ze naar de koning en naar die grote tempel achter hem.

‘Dit is een bijzondere plek!’ vertelt koning Salomo aan al die mensen. ‘Mijn vader 
was ook een koning: koning David. Toen hij nog leefde, wilde hij al een tempel laten 
bouwen. God zei dat hij nog even moest wachten. God beloofde dat Davids zoon ook 
koning zou worden. En dat die zoon een tempel zou laten bouwen. En kijk: nu ben ik 
koning en nu heb ik deze tempel laten maken.’

Salomo draait zich om en loopt de tempel in. Hij heft zijn handen naar de hemel en 
roept: ‘Heer! God van Israël!
U bent de enige God in de hemel en op aarde.
Dit huis hebben wij voor U gemaakt.
Het is het grootste en het mooiste dat we konden maken.
Geen huis is zo groot, dat U er helemaal in past. Want U bent zo groot… zelfs in de 
hoogste hemel past U niet. Daarom bent U overal.
Hoor mijn gebed, God.
Ik bid dat U dag en nacht let op Uw tempel.
Dat U ziet wat hier gebeurt en hoort wat hier gezegd wordt.
Dan is dit een plaats waar Uw naam kan wonen.
Laat dit een plek zijn waar wij dichtbij U kunnen zijn.’

Als de koning klaar is met bidden, juichen alle mensen. Ze vieren feest omdat de 
tempel er is, wel zeven dagen lang en daarna nog eens zeven dagen. Want dit is een 
bijzondere plek.

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat vraagt Salomo aan
God? Waarom vraagt hij dat? Zijn er
nu ook plekken waar we voelen dat

God dichtbij is? Welke plekken zijn dat? (Dit
hoeft niet alleen de kerk te zijn!)

p
Spel: In het verhaal van het kinder-
moment (zie p. 00) werd een huis gevuld
met licht. Doe hetzelfde met de

kinderen: doe de gordijnen dicht en ga in een
kring zitten. Zet in het midden een lichtje en
kijk hoe ver het licht komt. Zoals het licht zich
verspreidt, zo is ook God aanwezig onder
mensen.

s
Creatief: Maak met elkaar een groot
bord met de tekst: ‘Welkom!’ Versier
het bord.

Bespreek met de kinderen: in de kerk zijn alle
mensen welkom. En niet alleen mensen: we
hopen ook dat God in ons midden is.

Vertellen
Kom binnen! 

1 Koningen 8:12-30 9 februari 2025
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